
ZAVENTEM – MAALBEEK 
 

32 anonieme slachtoffers 
krijgen een naam 
gebeiteld in steen. 

 

32 slachtoffers 
altijd iemands zoon of iemands dochter… 
altijd iemands vader of iemands moeder… 

altijd iemands vriend of iemands vriendin... 
van hen die ze hebben moeten achterlaten 

 

32 stenen platen 
brengen tot leven 

in onze herinnering 
die 32 mensen 

 

32 namen van mensen 
opgesteld in rijen 
op mensenhoogte 

om ons te laten zien én voelen 
hoe 32 mensen 

het leven 
werd ontnomen 

door zinloos geweld… 
                       Zoiets liefst nooit meer…!      

             H.Maton 


